
Người Đẹp Lòng Chúa 
2 Sa-mu-ên 5-7 (Đọc 2 Sa-mu-ên 7:1-14a) 

 
1.  Từ Bài Giảng (trả lời ngắn gọn) 

[Xin tiếp tục đọc 100 đoạn Kinh Thánh theo đề nghị của thời khóa biểu đễ cùng đồng nhịp với mục 

tiêu của hội thánh cho năm 2020] 

 

Sách I Sa-mu-ên ghi chép sự thất bại của nhà vua do loài người chọn là Sau-lơ, Sách II Sa-mu-ên mô 

tả việc nhà vua đo Đức Chúa Trời chọn là Đa-vít lên ngôi, và việc thiết lập “Vương triều Đa-vít” do 

đó, Đấng Mê-si là Chúa Giê-xu Christ sẽ ra đời về sau này. Khi Đấng Christ tái lâm, Ngài sẽ ngự trên 

ngôi Đa-vít (Es 9:7, Lu 1:32). 

 

Sách II Sa-mu-ên được dành trọn để chép sự tích Đa-vít làm vua (IISa 5:3). Sách không chép hết đầu 

đuôi câu chuyện ấy, vì nó đã bắt đầu ở I Sa-mu-ên và còn lấn sang sách I Các Vua nữa. Sách I Sử Ký 

cũng chép về cùng một câu chuyện ấy , nhưng từ một quan điểm khác. 

 

Đa-vít là người sống theo ý Đức Chúa Trời. Không phải vì ông khoe khoang rằng ông là người hoàn 

toàn, nhưng vì ông xưng nhận các bất toàn của ông. Chính ông biết ẩn mình trong Đức Chúa Trời, 

Ông là người đẹp lòng Chúa 

  

Những điều chúng ta có thể học hỏi và áp dụng cho đời sống: 

  

a)  Đa-vít: Người đẹp lòng Chúa 

* Ông tìm kiếm chỉ dẫn của Chúa (6: 19, 23): Vua Đa-vít đã nhận thức quyền lực để ông làm 

vua đế từ đâu?  

- Đối với Đa-vít, làm vua có nghĩa là làm __________; và lãnh đạo là ____________ 

- Chức vụ lãnh đạo của ông được thực hiện với một thói quen "cầu vấn Đức Giê-hô-va" trong 

mọi mặt trận mà ông đối diện. Đối với ông, mỗi mặt trận đều là mặt trận của Đức Chúa Trời, 

và mỗi chiến thắng đều là chiến thắng của Chúa. 

- Ngày nay, bạn đối diện với mặt trận gì của riêng mình? Bạn có cầu vấn Chúa cho mỗi vấn 

đề như Đa-vít không?  

- Làm thế nào đễ bạn có thể tạo được thói quen “cầu vấn Chúa” như Đa-vít? 

 

* Ông vui mừng tôn vinh việc Chúa làm (2Sam 6:14-21) 

- Đích thân vua Đa-vít cùng lực lượng hộ tống gồm ba mươi ngàn người đến Ki-ri-át Giê-a-

rim đễ rước hòm giao ước. Hòm giao ước chứa những gì trong đó? [Hê-bơ-rơ 9:5-6]; Hòm 

giao ước tượng trưng cho điều gì đối với người I-sơ-ra-ên? Tại sao Đa-vít muốn dời hòm giao 

ước về Giê-ru-sa-lem? 

Lấn đầu tiên đi rước hòm giao ước, Đavit đã mắc lỗi làm gì? Và kết quả như thế nào? 

Lần thứ hai đi rước hóm giao ước, Đa-vít đã làm như thế nào? [thêm: Chúa đã dạy gì về 

phương cách dời hòm giao ước? (Xuất Ai Cập 37:3-5; Dân Số Ký 4:15)], Đa-vít đã biểu lộ 

thái độ như thế nào khi rước hòm giao ước? Tại sao Mi-canh, vợ của Đa-vít không đồng ý về 

sự biểu lộ này của Đa-vít? Hậu quả của của điều chống đối này là gì? [6:23]  

 

Bài học tư Mi-canh: Không tôn ngợi chúc tụng Đức Chúa Trời và không muốn người khác 

tôn ngợi chúc tụng Ngài hết lòng, dẫn đến sự khô hạn thuộc linh và thuộc thể không thể cứu 

vãn 

 



* Ông chú tâm vào thứ tự ưu tiên của Chúa [7:18-29]: Theo Đa-vit, thứ tự ưu tiên của Chúa là 

gì? 

  

b) Chúng ta (Con cái Chúa): Trở nên những người Đẹp Lòng Chúa 

- Chúa hài lòng với những người tìm kiếm ý Chúa cho cuộc đời mình (Châm ngôn 3:5-8) 

- Chúa hài lòng với những người thờ phượng và vui mừng tôn vinh Ngài và việc Ngài làm (2 Sam 

6:16-7:17) 

- Chúa hài lòng với những người tìm kiếm đễ biết và chú trọng vào thứ tự ưu tiên của Ngài (1Các 

Vua 3:5-15)… Thứ tự ưu tiên của Chúa cho Hội Thánh WHVBC là gì?  

[Thêm: Khôn ngoan của Chúa đến từ đâu?] 

 

Bạn áp dụng thực tế bài học như thế nào cho đời sống mình trong tuần tới hoặc cho những tháng 

năm sắp tới để có thể phúc lợi cho cá nhân, gia đình, và hội thánh West Houston VBC 

  

Châm ngôn 3:5-8 “Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, Chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con; 6 

Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, Thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. 7 Chớ 

khôn ngoan theo mắt mình; Hãy kính sợ Đức Giê-hô-va, và lìa khỏi sự ác: 8 Như vậy, cuống rốn con 

sẽ được mạnh khỏe, Và xương cốt con được mát mẻ.” 

  

2) Học thuộc lòng: Châm ngôn 3:5-8 

  

Nghiên Cứu Câu Kinh Thánh 

 

Hoàn tất phần nghiên cứu với câu Kinh Thánh thuộc lòng có đánh dấu hoa thị (*) ở trang trước 

1.  Địa chỉ của câu Kinh Thánh ____________________________________________________ 

2.  Viết ra và định nghĩa hai từ chìa khóa (quan trọng) trong câu Kinh Thánh đó 

Từ chìa khóa: __________________________________________________________________ 

Định nghĩa:    __________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Từ chìa khóa: __________________________________________________________________ 

Định nghĩa:    __________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

3.  Câu Kinh Thánh nầy nói gì? (Viết lại câu Kinh Thánh theo lối hành văn riêng của quý vị). 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

4.  Tôi có thể áp dụng chân lý của câu Kinh Thánh nầy vào đời sống của tôi như thế nào? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Kết thúc (bằng thì giờ cầu nguyện và bài tập chuẩn bị cho buổi học lần tới 


