
CÁC PHƯỚC LÀNH
Ma-thi-ơ (5:1-5) 

• Đức Chúa Jêsus xem thấy đoàn dân 
đông, bèn lên núi kia; khi Ngài đã ngồi, 
thì các môn đồ đến gần. 

Ngài bèn mở miệng mà truyền dạy rằng:

• Phước cho những kẻ có lòng khó khăn, 
vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy!

• Phước cho những kẻ than khóc, vì sẽ được yên ủi!

• Phước cho những kẻ nhu mì, vì sẽ hưởng được đất!

• Hãy vui vẻ, và nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi ở trên

trời sẽ lớn lắm;...”(Mat.5:12) (1)



(5 Đặc Điểm Của Người Giảng & Bài Giảng)

1. Chúa Jêsus giảng ngoài trời, không phải trong phòng, Chúa không đứng

trên tòa giảng hay khán đài và không có máy phóng thanh, mà ở triền núi.

2. Chúa ngồi giảng chứ không đứng, nghĩa là Chúa không đến với dân chúng

như một vị chúa tể oai quyền. Nhưng như vị thầy bày tỏ tâm tình mà dạy dỗ.

3. Chúa không chỉ giảng mà Chúa ân cần dạy dỗ để truyền đạt về tri thức và

phương pháp cho cuộc sống.

*Nhưng điều quan trọng là Chúa đưa niềm phước hạnh đời đời vào tâm linh

những người đang có lòng khát khao, trông đợi. 

4. Bài giảng của Chúa là một cuốn sách giáo khoa thiên liêng, vĩ đại, mẫu

mực lưu truyền lại cho tất cả mọi sự dạy dỗ trong nhân gian

5. Bài giảng không có phần giới thiệu, nhưng mọi điều dạy dỗ chúng ta cảm

nhận rằng:   Chúa muốn ban phước, thay vì quở trách.  (2)



3 Phước Đầu Tiên Cho Người Tin Chúa (5:3-5)

(Mỗi lời khuyên Chúa có kèm một phần thưởng)

1.“Phước cho những kẻ có lòng khó khăn,

vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy!”         

2. “Phước cho những kẻ than khóc, vì sẽ được yên ủi”

3. “Phước cho những kẻ nhu mì,                  

vì sẽ hưởng được đất
(3)



1.“Phước cho những kẻ có lòng khó khăn,  

vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy!”

• Khó Khăn.

Vì có lòng khó khăn mới vượt qua nỗi con đường hẹp. 

Đức Chúa Giê-su phán:  

• "Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường thênh thang dẫn đến chỗ

hủy diệt; nhiều người đi vào cửa ấy! Còn cửa hẹp và đường chật

dẫn vào sự sống, lại có ít người tìm đến." (Mat 7:13, 14) 

(4)



2.“Phước cho những kẻ than khóc, vì sẽ được yên ủi”

• Chúa Giê-su phán :

“Khi nào vì cớ ta mà người ta mắng-nhiếc, 

bắt- bớ và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi,  thì các

ngươi sẽ được phước’’

(Ma-thi-ơ 5:11)

(5) 



3. Phước cho những kẻ nhu mì,  vì sẽ hưởng được đất (5:5)

• Ý Nghĩa Của Nhu Mì:

• Dịu dàng, 

• Mềm mỏng, 

• Khiêm nhường và hiền lành trong mọi quan hệ và đối xử.

• Nhu mì không phải là nhu nhược- Nhưng là sức kiên-trì chịu đựng

(Thi Thiên 37:1)

“Chớ phiền lòng vì cớ kẻ làm dữ, Cũng đừng ghen tị kẻ tập tành sự gian

ác.

(6)



Đức Chúa Giê-su Là Đấng Nhu Mì

• Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ 

cho các ngươi được yên nghỉ.

• Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; nên hãy gánh lấy ách của 

ta, và học theo ta; thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ.

• Vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng. (Ma-thi-ơ 11:28-30)

• Ách dễ chịu

• Gánh nhẹ nhàng

(7)



Kết Luận

1/. Tính nhu mì là đức tính của những người kính sợ Chúa

2/. Những người sẵn lòng đi theo Chúa Giê-su và rao giảng về phúc âm

của Ngài

3/ . Tính nhu mì là bông trái của Thánh Linh.

4/.  Nhu Mì là danh hiệu của Cơ-Đốc-Nhân

Bông Trái Thánh Linh chỉ có thể được trổ ra từ một cây đang trồng
trên mảnh đất Nhu MÌ,

A-men

(8)



Cầu Nguyện

• Kính lạy Chúa, 

• Xin cho chúng con luôn biết ơn Ngài, luôn lắng nghe lời

giảng dạy và truyền đạt cho chúng con mọi phước Thiên.

• Xin Chúa giúp đỡ chúng con cố gắng sống noi gương

Nhu mì của Ngài,

• Chúng con nguyện xin luôn đến cùng Chúa, gánh lấy
ách nhẹ nhàng với Chúa, và học theo Chúa.

• Để gánh nặng trần gian được vơi đi. 

• A-men !


